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Hanna en de kleine Samuël 
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Inleidend orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de Tafelkaarsen aan de Paaskaars 

door de ouderling van dienst 

 

Drempelgebed door de ouderling van dienst 

 

God, die van mensen houdt, wij leggen onszelf aan U voor met 

alles wat ons bezighoudt, met alles wat ons lukt en alles waarin 

wij falen.  

Help ons ons leven opnieuw te bezien in het licht van uw heil.  

 

Allen: GEEF ONS HET HART OM U TE VERWACHTEN EN 

ELKAAR IN LIEFDE TE ONTVANGEN.  

AMEN 

 

Aanvangslied - Wij zingen staande Lied 275 vers 1 en 2  

 

 

 

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 



 

Bemoediging en Groet 

 

Lied 275 vers 4 

 

4 Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 
De gemeente gaat zitten. 

 

Aansteken van de kaars voor alle mensen die lijden 

onder oorlogsgeweld of ander onheil dat de wereld 

treft 

 

Kyriegebed 

 

Loflied - Lied 157a vers 1 en 3 

 



 

 
Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Inleiding op de lezingen 

 

Lezing uit 1 Samuël 1: 1-20 
 

De gelofte van Hanna en de geboorte van Samuel 

In Rama in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een 

man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een 

zoon was van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en 

behoorde tot de stam Efraïm. Hij had twee vrouwen: de ene heette 

Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna 

niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om 

zich daar voor de HEER van de hemelse machten neer te buigen en 

Hem offers te brengen. Chofni en Pinechas, de twee zonen van Eli, 

waren daar priesters van de HEER. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse 

offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters 

een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan 



 

Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de HEER haar 

moederschoot gesloten. Haar rivale kwetste haar dan diep, door 

haar te sarren omdat de HEER haar geen kinderen gaf. Zo ging het 

jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de HEER 

gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en 

haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg haar man 

Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom 

ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?’ 

Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de 

HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. 

Diepbedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen legde ze een gelofte 

af: ‘HEER van de hemelse machten, ik smeek U, heb toch oog voor 

mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk 

mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan U: nooit 

zal zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt.’ Toen Hanna 

zo lang aan het bidden was, begon Eli op haar mond te letten. Ze 

bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, maar haar stem 

was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak 

haar aan en vroeg: ‘Hoe lang gaat dit nog duren? Als u dronken 

bent, ga dan uw roes uitslapen!’ ‘U vergist u, heer,’ antwoordde 

Hanna. ‘Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga 

gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. 

Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik heb zo lang gebeden 

omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende.’ ‘Ga dan in 

vrede,’ antwoordde Eli. ‘De God van Israël zal u geven waar u om 

hebt gevraagd.’ ‘Ik dank u dat u mij zo gunstig gezind bent,’ zei 

Hanna, en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was 

opgeklaard en ze at ook weer. De volgende morgen vroeg bogen ze 

zich neer voor de HEER, waarna ze zich op de terugreis begaven. 

Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna, en de HEER dacht 

aan haar. Binnen een jaar werd Hanna zwanger en baarde ze een 

zoon. Ze noemde hem Samuel, ‘want,’ verklaarde ze, ‘ik heb hem 

aan de HEER gevraagd.’ 

 

Lied 691 vers 1 en 3 

 



 

 

3 

 



 

 

 

Lezing uit Johannes 17: 14-26 
 

Jezus bidt voor zijn leerlingen 

‘Ik heb hun uw woord doorgegeven. De wereld haat hen, omdat ze 

niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. Ik 

vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen 

wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. Ze horen niet bij 

de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de 

waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, 

zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd 

omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. 

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun 

verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U 

in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld 

gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de 

grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in 

hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld 

begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals u Mij 

liefhad. 

Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik 

ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat 

U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige 

Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en zij weten dat U Mij 

hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik 

blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn 

en Ik in hen.’ 

 

 

 

 



 

Lied 829 

2 

 

3 Wij houden ons bereid 

om te ontvangen 

de Geest die ons geleidt 

en ons verlangen vervult. 

 



 

Overweging 

 

Meditatief orgelspel 

 

Lied 685  

 

2     3 

Als een moeder mij omhelzend, Als een vader mij beschermend, 

een omarming dag en nacht, breng je inzicht, harmonie 

zo voed jij me met je lichaam, en je zet me op je schouders 

vormt me door je zorg en kracht. zodat ik de wereld zie. 

 

4     5 

Lieve vriend, door jouw nabijheid Geest van God, zo vol van liefde, 

voel ik liefde diep in mij.  vul mijn hart en ziel met jou. 

Jij sterkt mij met jouw belofte, Leid mijn leven naar het wonder, 

vrede, troost en rust geef jij. Geest van liefde, sterk en trouw. 

 

 

Voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst en aankondiging 

van de collecte 

 

Collecte  



 

Slotlied – Lied 675 vers 1 

 

 



 

 

 

Zegen, afgesloten met lied 415 vers 3  

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

 

________________________ 

 

 

  



 

Collecte in de kerk en digitaal 
 

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Inloophuis 

Medemblik. 
 

Inloophuis Medemblik is een ontmoetingsplaats voor mensen met een 
levensbedreigende ziekte, maar ook voor hun familie. Het biedt een 

luisterend oor. Men kan er terecht voor een advies of voor een lezing, 
cursus of workshop. 

 

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn: 

Diaconie:  NL19 RBRB 0825 0203 87 

Kerk:   NL09 RABO 0371 6060 20   
 

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website 

van de kerk [www.protgemwognumbsn.nl]. 
 

U kunt ook gebruikmaken van de QR-codes hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Volgende diensten 
 

* Zondag 19 mei om 10:00 uur in Sijbekarspel. 

PINKSTEREN 

Voorganger is ds. Marianne Gaastra. 

Het belooft een bijzondere dienst te worden.  

We gaan een schilderij maken o.l.v. Erna Gerssen-Peereboom.  

Marjoke Berendsen speelt blokfluit. 

En er is K!ND. De kinderen gaan meedoen in de dienst en zullen de 

hele dienst aanwezig zijn. 

Neem uw kinderen of kleinkinderen mee! 

De diaconale collecte in deze dienst is bestemd voor de Stichting 

Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken. 
 



 

* Zondag 26 mei om 10:00 uur in Wognum. 

Voorganger is Ina Broekuuizen-Slot. 

De diaconale collecte is dan bestemd voor Nieuw Hydepark met het 

Rooseveltpaviljoen in Doorn. 

 
De reguliere diensten in de maand mei worden om 10.00 uur NIET 

rechtstreeks uitgezonden door Sweelinck-TV maar wél ‘s avonds om 19.00 
uur herhaald. 

 

SAMEN ETEN VOOR HET JAARDOEL 
EN  

SAMEN HELPEN VOOR HET JAARDOEL? 
 

Op dinsdag 4 juni organiseert taakgroep Diaconaat een diaconale 

maaltijd in onze kerk in Wognum, waarvan de opbrengst is bestemd 

voor DE FAMILIEHOEVE in Benningbroek. 
 

Inloop vanaf 17.30 uur. De maaltijd begint om 18.00 uur.  
 

Deelname kost € 8,50 p.p.  

Aanmelden kan als volgt:  

Vanaf 5 mei op de lijst in de kerk of rechtstreeks via 

diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com.  

 

Laat daarbij weten met hoeveel personen u komt en welk gerecht u 

eventueel wilt meebrengen.  
 

P.S. Wij zoeken vrijwilligers.  

Draagt u de diaconale maaltijd een warm 

hart toe en doet u zelf graag mee? Misschien 

wilt u ons voortaan helpen met het 

voorbereiden en organiseren daarvan en 

zolang u het leuk vindt om te doen.  

Meer informatie nodig? Bel of mail ons.  

diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com. Tel. 0229-271290 (lammy). 

Of schiet één van ons aan tijdens de koffie na een viering.  
 

Taakgroep Diaconaat.  
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Oecumenische Pinksterpelgrimage 2024  
 

In de week vooraf aan Pinksteren wordt er weer een oecumenische 

‘Pinksterpelgrimage’ gehouden. Het thema is dit jaar ‘Vurige overgave’. 
 

Het leven en werk van de Duitse theologe en schrijfster 
Dorothee Sölle (1929-2003) staat centraal. In haar 
geboortestad Keulen zag zij als jong meisje de gevolgen 

van de Tweede Wereldoorlog. Ze doordacht scherpzinnig 
wat ze als jong meisje had meegemaakt. Voor ogen had ze 
de puinhopen van haar platgebombardeerde geboortestad. 
Toen daarna de volle omvang van de Holocaust zichtbaar 
werd, kon ze niet meer zwijgen. Ze zocht een nieuwe taal 
voor geloof en theologie. Ze verbond het geloof met het leven van alledag; 

met politiek, zorg voor milieu, vrede en gerechtigheid. Ook in onze tijd is zij 

nog steeds actueel. 
 

Maandag 13 mei, 19.00 uur - R.K. Parochie Sint Georgius Spierdijk 

Dokter Bloemstraat 1 
Voorgangers: pastor Anne–Marie van Straaten en ds. Sylvia Neuféglise 
Thema: Biografie van Dorothee Sölle. 
 

Dinsdag 14 mei, 19.00 uur - Hensbroekerkerk 
Kerkweg 2 
Voorgangers: diaken Josué Mejia en ds. Sylvia Neuféglise 

Thema: Hoe zag Sölle gerechtigheid en vrede? 
 

Woensdag 15 mei, 19.00 uur – PKN Benningbroek  
Kerkelaan 10 
Voorganger: ds. Marianne Gaastra  
Thema: De rol van mystiek in de verbondenheid met de Eeuwige. 
 

Donderdag 16 mei, 19.00 uur - St. Lambertusparochie De Weere 
Driestedenweg 1 
Voorganger: pastoor Bert Glorie  

Thema: De boodschap van de gedichten van Sölle. 
 

Vrijdag 17 mei, 19.00 uur - PKN Hoogwoud 
Radboudstraat 1 

Voorganger ds. Sylvia Neuféglise 
Thema: Het lijden in het denken en leven van Sölle. 


